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DE SIMANIEM: DE VIJFTIEN STAPPEN NAAR BEVRIJDING IN DE PESACH SEDER
DE OPEN POORT

 Pesach is niet slechts de viering van een gebeurtenis in het verleden. Het is een openingspoort naar 
spirituele bevrijding die zich elk jaar manifesteert, in elke generatie. Deze indrukwekkende dag nodigt 
ons uit om onszelf te bevrijden van verslaving, elke gehechtheid aan kleingeestige passies, emoties, 
instincten, en negatief geloof. Het mag moeilijk lijken of zelfs onmogelijk om vrij te zijn van 
gewoonten zoals depressie of boosheid. Hoe kunnen wij de poort van Pesach passeren naar een staat 
van grotere vrijheid.

 FASEN VAN BEVRIJDING

 De techniek van spirituele bevrijding reveleert drie noodzakelijke fasen: “hachna’ah, onderwerping, 
overgeven”, “havdalah, separatie”, en ten slotte “hamtaka, zoet maken, verzachten”. Om te worden 
bevrijd, moeten we ons eerst bewust worden van onze slavernij en zijn bitterheid proeven, zodat we 
ons kunnen ‘overgeven’ aan de roep van bevrijding. Ten tweede moeten we ‘separeren’ en onszelf 
losmaken van wat het dan ook is dat ons verstrikt. De derde fase is een herintegratie van ons verleden, 
waar we de bitterheid zoet maken en verzachten en alle negativiteit veranderen in heiligheid. Hoe 
verhouden deze drie fasen zich tot de Pesach Seder?

 ONDERWERPING

 De fase van “onderwerping” begint in feite al voor de Seder, met bedikas chametz, het zoeken naar 
gist en rijsmiddelen. “Chametz”, wat rijzing veroorzaakt, symboliseert arrogantie, ego, de bron van 
verslaving.

Behalve dat het woord bedika zoeken betekent, kan het ook gezien worden vanuit het stamwoord 
boka, ‘doordringen’. We moeten trachten de arrogantie uit elk onderdeel en alle hoeken van ons leven 
te verbannen, door erkenning van en rekening te houden met de wijze waarop we afhankelijk worden 
van negatieve toestanden van zijn of waarneming. Op deze manier staan we het Licht van Bevrijding 
toe om de duisternis van chametz te doordringen. Wanneer de letter Chet chametz binnendringt, wordt
het een letter Hei, Hei en Chet zijn gelijkvormige letters, alleen in de Hei hangt het linkerbeen in de 
lucht en de letters van chametz kunnen dan opnieuw gerangschikt worden tot ‘matzah’, verwijzend 
naar het ongerezen brood van nederigheid. Voordat we echter het niveau van matzah kunnen bereiken,
moeten we afstand doen en onze chametz vernietigen. We eten geen matzah totdat we zijn begonnen 
met het proces van de Seder zelf.

 VAN SEPARATIE NAAR VERZACHTING

 De Seder begint met de fase van “separatie” en verplaatst ons in de fase van “verzachting”. Dit proces
van verwezenlijkingen van vrijheid, bestaat uit vijftien stappen, corresponderend met de bekende 
simaniem of gedeelten van de Seder, de simaniem worden toegeschreven aan Rashi (Machzor Vitri 
65). Het getal vijftien wordt gerepresenteerd door de letters Joed en Hei, die een Naam van G’D 
vormen. Net zoals G’D ons in het verleden uit Egypte heeft geleid, zo zal G’D ons door de vijftien 
fasen van de Seder brengen, naar een nieuw niveau van vrijheid.

 1)    Kadeish

 Kadeish betekent ‘heilig, transcendent of afgezonderd’. De handeling van het doen van Kiddoesh over
wijn, markeert de separatie tussen werelds bewustzijn van doordeweekse dagen en het transcendente 
bewustzijn van Jom Tov. We initiëren onze reis door onszelf te separeren en te verwijderen van onze 
comfortabele spirituele stagnatie.  



 2)    Urchatz       

 Als we eenmaal transcendentie  geproefd hebben, kunnen we onszelf reinigen. We wassen nu onze 
handen, echter we doen dit zonder een bracha te zeggen. De traditionele reden voor deze wassing is 
dat we op het punt staan om een groente te eten gedoopt in zout water (Pesachiem. 115a) Maar in de 
huidige tijd zijn we niet zorgvuldig genoeg zoals mensen waren in de oude tijd om onze handen te 
wassen voor het eten van groenten gedoopt in zout water. Bovendien zijn we gewend om een zegen uit
te spreken wanneer we onze handen wassen voor het eten van brood gevolgd door Kiddoesh, dus dit 
handen wassen wekt onze nieuwsgierigheid op. Waarom is dit handen wassen anders?

 

 

1.    Een reden is om de kinderen simpel op te roepen om aan de Seder  te vragen ‘waarom’ (Chak 
Jakkov. 463:28).
2.    Een tweede reden is dat dit een herinnering is aan de era van de Heilige Tempel, toen we op deze 
manier onze handen wasten.
3.    Een derde reden is dat we reeds het gedrag van vrije personen beginnen te manifesteren. Het 
wassen van de handen op deze wijze is van gedrag van koningen die, in tegenstelling tot slaven, de 
vrije tijd hebben zich grondig te reinigen.
4.    Op een dieper niveau zelfs, is het wassen zonder een zegening niet een volledig positieve 
handeling. We zijn nog steeds bezig ons te ontdoen van subtiele sporen van negativiteit. We kunnen 
geen zegening uitspreken omdat het nog steeds een pijnlijke ervaring is, onze bitterheid heeft zich nog 
niet verzacht.      
 Uchatz heeft de zelfde letters als rotzeach, ‘moordenaar’. Als we wassen brengen we de nog 
aanwezige negativiteit die aan onze handen kleeft om.

 3)    Karpas

 Als we tweemaal een bittere groente dopen in zoutwater, worden we tweemaal bewust van ons 
verdriet over onze slavernij. Het zoutwater is als de tranen die we uitstorten als we als we doorgaan 
met het tonen van spijt, bevrijden we de negativiteit die onze ziel heeft beperkt. Opnieuw, we zeggen 
niet een speciale over deze mitzwa, want we zijn nog niet in staat deze  deze fase te zien als een 
‘zegen’, maar als iets wat we afdwingen te doen.

 4)    Yachatz

 Als we de matzah breken, realiseren we ons hoe breekbaar we zijn geworden. We verstoppen een van 
de gebroken stukken die de afikoman zal zijn, de ‘ woestijn’. De traditionele reden voor het 
verstoppen van het afikoman is omdat het een herinnering is aan het pesachoffer, dat zorgvuldig moest
worden bewaarden behoed. Spiritueel verbergen we de breekbare delen van onszelf en bewaren en 
behoeden ze tot de tijd wanneer we ze uiteindelijk kunnen verzachten en kunnen her integreren.

 De matzah die we breken is de middelste, de tweede van de drie matzot, die gescheiden door kleedjes,
op elkaar liggen en die corresponderen met de spirituele eigenschap van gevoera. Bewust worden van 
onze breekbare delen en nog niet reagerend, maar deze stukken bewaren voor een latere her integratie, 
is een handeling van gevoera, van intense sterkte en zelfbeheersing.

 5)    Magied

 Slaven hebben geen stem, zij durven zich niet uit te spreken over hun staat van ballingschap, noch 
over hun verlangen naar bevrijding. We bereiken nu het niveau van vrijheid waar we in staat zijn om 



te spreken. Wanneer we onze dromen van vrijheid kunnen verwoorden, die diep innerlijk begraven 
liggen, kunnen we beginnen ze te begrijpen en beginnen ze te verwerkelijken.

 In Egypte was de kracht van het spreken in verbanning (Zohar II, 25b). Pharao betekent ‘peh ra’ ‘de 
negatieve mond’, destructieve spraak. Tijdens de stap van magied, transformeren we ‘peh ra’ in ‘peh-
sach, de ‘mond die positieve woorden spreekt’. Dit is de ware “vrijheid van spreken”: de innerlijke 
vrijheid hebben om de goedheid van het leven uit te drukken. Gedurende deze fase van magied, 
proclameren we de waarheid van onze innerlijke vrijheid en de fase van “verzachting” begint.

 6)    Rachtzah

 Op dit punt zijn we gestegen tot een staat van bewustzijn waar we in staat zijn om onze handen te 
wassen met een zegen. Het woord rachtzah komt van het Arameese/Talmoedische woord rachitz, 
‘vertrouwen, zoals “Bei ana rachitz,” ‘Op Hem vertrouw ik.’ Nu dat we onze dromen en intenties van 
vrij zijn hebben uitgesproken, kunnen we werkelijk vertrouwen ervaren. We hebben vertrouwen in 
vrijheid. We kunnen het continuerende proces van bevrijding vertrouwen. We zijn niet langer slechts 
bezig met het negatieve weg te wassen, zoals we voorafgaand hebben gedaan, maar eerder ervaren we 
onze eigen innerlijke puurheid als vaak vanzelfsprekend  beschouwde zegen te leven.

 7-8) Motzi-Matzah

Nu spreken we de zegening van hamotzie en eten we de matzah. We zijn bereidwillig om ons deze 
heilige nederige onderworpen bescheidenheid eigen te maken of zoals de Zohar het uitdrukt, het 
“brood van vertrouwen”; het “ helende brood” (Zohar II, 41a,2: 183b). Matzah is volmaakt simpel 
brood, zoals de simpelheid van puur vertrouwen. We zijn helemaal klaar om heling en volkomenheid 
te ervaren.

 9)  Maror

Na het eten van het “brood van vertrouwen”, kunnen we terugkeren en de bitterheid van het verleden 
verzachten. We nemen maror, een bitter kruid en dippen dat in zoete, verzachtende charoses. Onze 
bitterheid heeft nu een enigszins zoete smaak, zodat we ons realiseren dat het de negativiteit van het 
verleden is die ons voorwaarts heeft gestimuleerd tot diep verlangen naar vrijheid. We begrijpen de 
positieve waarde van onze bittere ervaring en spreken er een zegen over uit.

 Het woord maror heeft de zelfde numerieke waarde, 446, als maves, ‘dood’ (Shar Hakavonot. Inyon 
Pesach. Deruch 6) Ofschoon we niet kunnen ontkennen dat we bij wijze van spreken dood hebben 
ervaren, zijn we dankbaar voor de verlossing die deze ervaring ons nu brengt en zien hoe we nog veel 
meer in ons leven kunnen bereiken. Nu hebben we vertrouwen in de toekomst en zelfs in het G’ddelijk
Licht dat scheen in de duisternis van ons verleden.

 10)  Korech

 Op dit moment plaatsen we de ‘bitterheid van de verbanning’ in een sandwich, tussen de stukken van 
het ‘brood van vertrouwen’, ‘het brood van vrijheid’. We verenigen pijn en vrijheid.

 Maror representeert de yetzer hara, de inclinatie in het menselijk hart om terug te keren naar 
negativiteit. We plaatsen dit binnen de context van de matzah, vertegenwoordigend onze G’ddelijke 
dienst. Nu kunnen we dienen en tot leven komen ‘bechol levavcha’, met al onze ‘harten’ of inclinaties.
We verheffen zelf de destructieve inclinatie, integreren het om te dienen in onze transcendentie en 
uiteindelijke bevrijding. Dood, ego en slavernij zijn nu verzacht en geabsorbeerd in een context van 
heiligheid.

 11)  Shoelchan Orech



 Nu is de tafel gereed. We zijn spiritueel gereed om onze maaltijd te eten, deel te hebben aan fysieke 
en spirituele genoegens, want alles is geïllumineerd.

 12)  Tzafoen

 Nu kunnen we het afikoman terugbrengen en eigen maken, de fragmentarische delen van ons die 
tzafoeni waren, ‘verstopt en verborgen’ op een eerder moment. Gewoonlijk vindt een kind het 
afikoman en brengt het ons (Meiri Pesachiem 109a). We winnen onze innerlijke onschuld van het kind
zijn terug en zien de wereld met vreugdevolle puurheid en verwondering.

 13)  Beirach

 Yichoed gemaakt hebbend, eenmaking met elke dimensie van ons verleden, zien we nu dat alles in 
ons leven een bracha was, een zegen. We zegenen, we zien zegeningen en vragen dat we zelf ook een 
bron van zegen mogen worden.

 14)  Hallel

 Het woord Hallel betekent zowel ‘prijzen’ als ‘schijnen’. Als we dit extatisch prijzen zingen, schijnen 
we en reveleren we het Licht dat verborgen was in duisternis. Dit is de briljante duisternis, de nacht 
die helderder schijnt dan de dag.

 15)  Nirtzah

 Te slotte, alles is nirtzah, ‘geaccepteerd’, we zijn aangekomen. Alles is gedaan, alles is gezegd. Dit is 
een statische situatie, juister uitgedrukt, een staat van puur zijn.

 Een staat van pure stilte van woorden in de wereld van perfecte eenheid, G’ddelijke Eenheid, het 
uiteindelijke niveau van spirituele bevrijding.

 De volgende negenenveertig dagen van het “tellen van de Omer” heeft het vermogen om ons te 
helpen deze vrijheid compleet vorm te geven, deze geweldige verzachting van alle realiteit.

 CHAG SAMEACH PESACH    


