
Het boek dat te eten is = het Woord: de Tora. Een ander betekenis voor Tora is ‘doel raken’. Het Hebreeuwse woord voor zonde is ‘Hata’ (het tegengestelde woord van 
Tora) en het betekent ‘doel missen’. Zonde staat loodrecht tegenover Gods Tora, Tora staat voor leven, het loon van de zonde is de dood (Rom 6:23).

De geopende boekrol 
10 : Reeds maar nog niet. Hoelang nog?

1Ik zag een andere machtige 
engel uit de hemel neerdalen. 
Een wolk omhulde hem en de 
regenboog was om zijn 
hoofd. Zijn gezicht was als de 
zon en zijn benen waren als 
zuilen van vuur. 2 Hij hield 
een kleine boekrol geopend 
in zijn hand. Hij zette zijn 
rechtervoet op de zee en 
zijn linkervoet op het land. 
3 Hij riep met een luide stem, 
zoals een leeuw brult, en 
daarna lieten de zeven 
donderslagen hun stem 
horen. 4 Ik wilde opschrijven 
wat ze gezegd hadden, maar 
een stem uit de hemel zei 
tegen mij: ‘Wat de zeven 

donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ 
5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de 
hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de 
hoogste tijd! 7 Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn 
dienaren, de profeten, heeft beloofd.’ 

De engel van het Verbond, die al de gehele tijd meeging met het Volk treedt op. Hij komt een boodschap brengen van Die hemel en aarde onder zijn bevoegdheid 
heeft (Mat 28:18; Ef  1:2-23) zee en land, volk en kosmos. 

Het is de hoogste tijd! Er is geen tijd meer. Tijd is hier tegenover gesteld aan eeuwigheid. Dit loopt parallel met Dan. 12:7 waaraan de tekst herinnert.  Hen. 65:7 
“Dan zullen d etijden vergaan en zal er geen jaar, geen maand en geen dag meer zijn.” Alles draait rond het geheim raadsbesluit: Ef 1:9; 3:3, Kol 1:26: “het 
mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27Aan hen heeft God bekend willen maken hoe 
glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in  
alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.”

Epi

De Vulgaat vertaald het voorzetsel niet. Het gaat over 
profeteren over.. en niet aan de bolkeren de boodschap 
brengen. Johannes brengt Gods idee over de volkeren.

Indeling OPENBARINGEN

1:1-8: Proloog

1:9-III: 22 I.Geschiedenis van de kerk in het 
heden. De verschijning van de Mensenzoon  (->20); De 
7 kerken van Klein Azië (->2-3)

IV:1-VIII:1 II. De geschhiedenis van de kerk in 
Gods raadsbesluiten. Het troonzaalvisioen (->4); 
Het verzegelde boek en het Lam. De 7 zegels. (-5); 
Ontsluiten van het boek en de raadsbesluiten van God 
(6:1-8:1)

VIII:2-XXII:5 III. Geschiedenis van de kerk in 
de toekomst. Deel I: Strijd en zege van de Kerk (8:2-
14:20) – Deel II – Wraakgerichten over de vijanden 
(20:5) – Deel III – Voleinding op de jongste dag (20:7-
22:5)

XII:6 – 21 –Drievoudige verzekering van de waarheid. 
Dit is de indeling van het prismabijbeltje.

Het dispensationeel hanteren van de bijbelse tekst 
van Openbaringen, Daniël en aanverwanten combineert 
de teksten woordelijk en komt tot bedelingen. Als 
JHWH schept in zeven dagen, dan is dat zo. Er zijn ook 
zeven bedelingen. 

Evenals het 7de zegel wordt de bazuin verzegeld (//Dan 8:26; 12:4-9; Openb. 22:10 “verzegel niet”). = 3de WEE 
(onregelmatigheid – apocalyptisch)

Wolk: JHWH’s aanwezigheid. (Ps 97:2” In wolk en duisternis is hij gehuld, Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.”.)

Regenboog: JHWH’s trouw (Ps 89:15; Ez. 1:28)

Leeuwengebrul  :   de stem van JHWH (Am. 3:8; Hos. 11:10). In Ps 29:3 luidt Zijn stem in donderslagen? “3De stem van de 
HEER boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de HEER boven de wijde wateren, 4 de stem van de 

HEER vol kracht, de stem van de HEER vol glorie. 5 De stem van de HEER splijt ceders, de HEER splijt de ceders van de 
Libanon. 6 Opspringen doet hij de Libanon als een kalf en de Sirjon als het jong van een wilde stier. 7 De stem van de HEER 

ontbrandt in vurige vlammen,..” 

Hoogste tijd: // JHWH’s geheim raadsbesluit (Rom 16:25-25 “Aan Hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het 
evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geworden om ze tot gehoorzaamheid en 

geloof te brengen – 27 aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.” Zie ook 
Kol.->

Zoet en branden in de maag: Het is niet allemaal rozegeur…// Ez. 2:8-3:3.

Opeten: Ook Ez. (3:1) kreeg dat bevel.



8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat 
in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je 
maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het 
opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen 
profeteren.’ 

Er is een tijd van verzegeling. Ook bij het grote boek was er sprake van gezegeld zijn. Het geheimzinnige en de ‘geslotenheid’ had in de loop der tijden heel wat speculaties. Sommigen hadden het allemaal berekend en 
kwamen tot de bevinding dat de aardbeving van 1755 en een donkere dag in 1780 en de sterrenregen in 1833 correspondeerden met een letterlijke lezing van 1260 jaren  (de tijd van de pauselijke overheersing). De 
Adventsgelovigen (7de dagsadventisten)  hadden toen de wederkomst al verwacht. Toen die niet kwam zagen ze in het zoete en de pijn in de buik de tegenslag van het ‘niet direct komen van Christus’. Hier wordt dan een exegese 
uitgedistilleerd rond de afdelingen in de tempel.. Het gehele boek openbaringen spreekt inderdaad over de eredienst, de Hemelse Liturgie. Vanuit de troost die in het boek zeker zit hebben sommigen het over ‘een opname’. Ze 
vinden zich gesterkt door 1 Tess 4:15: “en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.” Eer zal een tijd 
van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd [van verdrukking] zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden (Dan. 12:1). “De 
rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen (Ps.37:29).” - In de lucht + in de wolk; Opgenomen in de wolken. God is in de wolk (Ex.16:10; Ex.19;9). Paulus heeft het hier duidelijk over de 
opstanding (zie contekst). – 

Het boek openbaringen wordt vaker door het zoeken naar concrete chronologische toepassingen in bedelingen opgesplitst. Zo wordt de tijd der pauzen – de Franse revolutie – het Marxisme teruggevonden in de opeenvolging 
van de tijden (halve en gehele incluis). ZO lezen we bij de dispenationele aanpak “Het is mogelijk dat het woord “dag” kan gebruikt worden om te verwijzen naar een tijdsperiode die langer is dan 24 uren. Bijvoorbeeld, in Jeremia 
30:7 lezen we over een DAG (KJV; SV: “tijd”) die verwijst naar de “benauwdheid van Jakob”. Deze dag zal 3½ jaren duren (Openbaring 12:6, 14). Ook kunnen we zeggen dat we nu in de dag van “genade” leven, de dag van 
Gods lankmoedigheid of “geduld” (2 Petrus 3:8-9). Dit gaat uiteraard over meer dan 24 uren. Beschouw dit: Leefden Abraham en Mozes en Paulus in dezelfde dag? In dit laatste voorbeeld betekent het woord dag “tijd”. Wanneer 
het woord “dag” niet een 24-uurse periode betekent, zal de context dit gewoonlijk duidelijk maken. Maar wanneer het woord “dag” in het meervoud wordt gebruikt (“dagen”) en als er een getal wordt gesteld zoals in Exodus 20:11  
(zes dagen) of in Genesis 1:13 (“de derde dag”), dan kunnen we zeker zijn dat het spreekt van een 24-uurse dag.


