
SVV Openbaringen 11
1 En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, 
en degenen, die daarin aanbidden. 2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen 
gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen 
profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee 
kandelaren, die voor den God der aarde staan. 5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun 
vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. 6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat 
geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan 
met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen; 7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den 
afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der 
grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. 9 En de mensen uit de volken, en 
geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode 
lichamen in graven gelegd worden. 10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen 
elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 

Sta op: Talita Koemi. Opstanding.

Meten: het kan een bestemming betreffen, zoals het in Ez. 40-42 is gebruikt. Bij Zach 1:16 gaat het om de bescherming en 
ontferming van JHWH. Jesaja schrijft over “het meetsnoer van de woestheid en het paslood der leegheid (34:11) – een heel andere 
bestemming. NBV: “Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er huizen. Hij heeft er het meetlint van de 
chaos gespannen, hij weegt het met de weegstenen van de woestenij.  In Hen 61 wordt het geloof en de gerechtigheid gemeten.

Tempel; het beeld tempel is dubbel. Enerzijds de tempel van de Joden met zijn heilige, - de voorhof van de heidenen, waar profane 
handelingen konden (Matt 21:12), van  de vrouwen, … ook in Paulus wordt de tempel (1 Kor 3:16; 2 Kor 6:16; Ef 2:22; 1 Tim 3:15) 
hemels beschermd.

Vertreden vertrappen: Jerusalem en het voorhof (geestelijk ook binnen de muren, niet inherent) worden geprofaneerd (Lc 
21:24; Dan 8:13). 

42 maanden = 3 ½ jaar. Verwijst naar Antiochus IV Epiphanes (tijd, tijden, half) = Dan 7:25. = halve jaarweek = vervolgibg.

Een andere verwijzing (gebrekkig // 1 Kon 17:1 = 3 jaar) = Elias” droogte (later Luc 4:25, Jac 5:17 wordt het 3 ½ . Alles bij mekaar het 
gebroken zevental. Nog in Openb. 12:6 en 13:5. // Dan.8:14; 9:27; 12:7.

Zach 4:

2: “‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie 
een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een 
schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen 
bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. 
3 Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één 
links van de schaal. 4 Wat betekent dat, mijn heer?’ 
5 ‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die 
met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ 6 Toen 
zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: 
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de 
HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van 
mijn geest. 7 Voor Zerubbabel verandert zelfs de 
hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de 
gevelsteen aandragen.’ 8 Daarna richtte de HEER zich 
tot mij met de verzekering: 9 ‘Zerubbabel zal deze 
tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem 
eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien 
dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie 
gezonden heeft.

2 Kon

 Achazja stuurde een bevelhebber met vijftig mannen 
naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een 
berg. De bevelhebber zei: ‘Godsman, de koning beveelt 
u naar beneden te komen.’ 10 Maar Elia antwoordde: 
‘Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel 
komen om u en uw vijftig mannen te verteren.’ Hierop 
kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn 
mannen verteerde. Ook 4 Esdr 13/10; Jer 5:14 (JHWH 
maakt er brandhout van); Jes 11:4 (Messias zal doden 
met de adem van zijn lippen)..

42 = 6x5 en niet 
7x7 JHWH’s 
macht. 11:13.15; 
12:5-6 = Jezus 
verblijf op 
aarde; Een 
jaarweek = 
7jaar. Er is ook 
sprake van 3 ½ 
jaar. 

Maleachi 2

2 Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik 
alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte. 3 Ik zal jullie nageslacht treffen en jullie de mest van de offerdieren in het gezicht 
gooien. Jullie zullen uiteindelijk zelf op de mesthoop belanden! 4 Weet dat ik dit besloten heb op grond van mijn verbond met Levi – zegt de HEER van de hemelse machten. 5 Ik beloofde Levi 
leven en vrede, en die heb ik hem gegeven; van Levi verwachtte ik eerbied, en hij, vervuld van diep ontzag voor mijn naam, eerde mij. 6 Alles wat hij onderwees bevatte waarheid, en er kwam 
niets verkeerds over zijn lippen. Hij was rechtschapen en hij leefde in vrede met mij; velen hield hij af van het kwaad. 7 Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij 
zegt, want hij is een bode van de HEER van de hemelse machten. 8 Maar jullie zijn afgeweken van de weg die ik je wees, veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden. Jullie hebben 
mijn verbond met Levi geschonden – zegt de HEER van de hemelse machten.

De miserie van de getuigen duurt een halve 

week. Dan komt de geest des levens (Gen 

6:17; Ez 37:5). De apocalyptische taal wordt 

toegepast op Jezus’ verrijzenis en de onze.

7000 namen = relatief kleine ramp in 

vergelijking met de voorgaande. Als dat een 

tiende deel van de stad is dan  - als het dan 

letterlijk moet – is het meer over Jerusalem 

dan over Rome dat men het hier heeft.

Tempel Gods in de hemel: Niet die 

kleine aardbeving, maar Gods levende geest 

in de profeten (Kerk) brengt de bekering.

Zevende engel: Hij die de wederkomst 

aankondigt.

De Ark die zichtbaar wordt verwijst naar de 

verzoening via de Hogepriester Jezus.  Mach 

2:4-8 (eindtijd).

De tekst verdeelt de rechtvaardigen in 

profeten (priesters, getuigen), heiligen 

(bekeerde heidenen) en die God vrezen 

(Joden-christenen, heiligen van Jerusalem cf. 

Paulus 2 Kor 9:1,12).

De groten en de kleine verwijst naar Ps 

115:13.

Zakken klederen = berouw (Esther 4:1)

Vuur verslindt: zie Elia (2 Kon. 1:9-12)

Levi: oorsprong van het priesterschap, cf. Levieten. Ons 
is verteld in de Hebreeën-brief dat Christus een 
Hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, aan 
wie Abraham tienden betaalde. Melchizedek was een 
priester die leefde in de dagen van Abraham, niet Mozes. 
Bovendien, zelfs Levi betaalde tienden aan Melchizedek:



11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen 
op degenen, die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar 
den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen. 13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der 
stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, 
en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. 14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast. 15 En de zevende 
engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van 
Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, 
vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen 
zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en 
de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, 
die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de 
hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en 
aardbeving, en grote hagel.

Twee getuigen: Elias en Henoch (Ma 4:5 / Eccl. 48:10, Gen 5:24) Ze zijn beiden opgenomen. 
Henoch wordt door anderen vervangen door Jeremia of Mozes. Anderen denken op Wet en 
profeten, Tora en Evangelie…Er is vanuit (Rooms) Kerkelijke richting gepleit om er de kerk in te 
zien. De dubbele getuigen zijn dan het principe dat er twee getuigen moeten zijn om rechtsgeldig 
te zijn. In de tekst van Zacharia 4 zien we dat de tekst wel rekening houdt met de priester (Josue) 
en de politicus/leek (Zorobabel). Hoe sterk ze zullen zijn vinden we in de verwijzingen. Ook Elia 
hield de regen tegen (1 Kon 17:1) en dat duurde een halve jaarweek. Zijn wederkomst 
vinden we in Mal 3:23: Sir. 48:10; Mt 17:10: Mc 9:11; Lc 1:16-17) En Mozes (dat is die andere 
mogelijke getuige), die bracht de toen plagen, waar ook een verwijzing naar wordt genoemd in 
deze context. Zoals het met het bijbelboek vaker is zijn hier ook pistes die beweren dat de 
getuigen Petrus en Paulus zijn. Anderen hebben het in de aanvang over de tempel = de bekeerde 
Joden en de voorhof de nog niet in Jezus gelovende Joden en in vs 13 bekeert Israël zich. Nog 
anderen hebben het over het Eerste en het tweede verbond als de 2 getuigen.
Het beest: het Romeinse rijk, de politieke antimacht. Het komt uit de onderwereld, de afgrond, 
de helse regionen. De grote Stad: voor de ene ROME, voor het centrum, waar Jezus is 
gekruisigd (vernoemd Jerusalem, maar ook de zondige wereld waar de Heer weer wordt 
gekruisigd, glosse?). De tempel is het oninneembare, de straten zijn geprofaneerd, daar moeten de 
getuigen naar toe.
Sodoma (Jes 1:9; Ez 16:46, 49 / Jer 23:14; Deut 32:32) en Egypte (geestelijke slavernij).

De weeën: De eerste vier trompetten kondigen ecologische verwoesting aan, die onze planeet zal teisteren. Een derde van alle bomen zullen opbranden en 
al het groene gras brandt op. Een derde van alle levende dieren in de zee sterven; een derde van de zeeschepen worden vernietigd. Een derde van de rivieren 
en bronnen worden vergiftigd. Een derde van de hemelen worden verduisterd. "Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle 
inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van 
dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer 
zijn tot de tijd der verste geslachten". (Joel 2:1-2). Joel vertelt vanuit de taal van zijn tijd. Joannes neemt deze apocalyptische traditie over. Letterlijk toepassen 
is gevaarlijk. De dag des Heren lijkt dan verschrikkelijk militair en apocalyptisch  in de enge zin van het woord. We houden dan vaak geen rekening met 
de Wederkomst van Christus in zijn volle betekenis.

De trompet wordt gebruikt om alarm te slaan - om mensen te helpen zich voor te bereiden op grote veldslagen of zoals hier beschreven, een legerinvasie! 
Hier waarschuwt de profeet Joel voor een unieke tijd in de gehele geschiedenis. Het volgende vers beschrijft verschrikkelijke verwoesting, een tactiek van de 
verschroeide aarde - alles wordt verwoest achtergelaten. "Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór 
hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen". (Joel 2:3) Tijdens de Dag des Heren zullen binnenvallende legers 
hele gebieden verbranden. De mensheid zal ook ongelooflijke ontwrichting van de hemelen, alsook een totale verwoesting op het land zien. "Voor hun 
aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de HERE verheft zijn stem voor zijn 
strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie 
zal hem verdragen"? (Joel 2:10-11) 

Militaire wapens zullen niet alleen grote gebieden vernietigen; ongelooflijke ecologische verwoesting zal de landbouw vernietigen. "Wat de rups heeft 
overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de 
kruidworm afgegeten". (Joel 1:4) In oktober 2007 meldde The West Australian News het volgende: "Sprinkhanen  (mooi, verraderlijk, bijna onvatbaar) komen 
als de laatste bedreiging voor de west-australische, drastisch kaal geslagen graanoogst en veelgevraagd veevoer..... Verleden jaar gaf het ministerie $ 11.1 
miljoen uit om 450.000 ha. te besproeien over ongeveer 70 zelfstandige gebieden in landbouwgebieden in het noorden, het midden en het zuiden. Agrariërs 
evenaren die prestaties. Alhoewel de campagne grotendeels een succes was, bleef het ongedierte in genoeg grote aantallen over om neer te strijken in 
ongeveer 70 steden en gezond genoeg om de zuidkust te bereiken en eieren te leggen om de volgende generatie te produceren". "En de HERE brult uit Sion 
en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij 
zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg". (Joel 3:16-17)

Openbaring 9 beschrijft de eerste wee of de vijfde trompplaag. De tweede wee of de zesde trompetplaag wordt uitgebeeld door symbolen van paarden en 
ruiters. Een leger van 200 miljoen, voorspeld om een derde van de wereldbevolking te vernietigen (Openbaring 9:15-18). Dan blaast de zevende 
trompet. Voor Christenen is het blazen van de zevende trompet // derde ZEE - goed nieuws, omdat het de terugkeer van Jezus Christus aankondigt 
en de vestiging van het Koninkrijk van God op planeet Aarde

De 6debazuin = TWEEDE WEE: het visioen 
van de twee getuigen. De drie laatste bazuinen 
worden Weeën genoemd. De zevende bazuin is 
de derde wee. Deze twee getuigen staan 
tegenover de helse ruiterij. Het kleine boekje 
scheidt de ene van de andere. Er is een logisch 
verband. De helse ruiterij was straffer, de 
mensen bekeren zich niet (9:21). De zegenrijke 
werking van de kerk maakt in het andere deel 
dat ze niet erg gestraft worden (geringere ramp 
Open 11:13.
Wie het riet geeft is niet genoteerd. De exegese 
heeft hier altijd Christus in gezien.
Het onnoembare heeft altijd tijd, geduld, houdt 
zich in, heeft uitstel. Zie verder gebroken 
zevental waarin de vervolging wordt getekend. 
Vanuit RK standpunt is 3 ½ de tijd van de 
hemelvaart tot het einde der tijden. Daar is bij 
nogal wat exegetische scholen anders. Binnen 
die tijdsspanne zullen profeten (apostelen, 
bedienaars) het vertelleen zoals JHWH het ziet 
= profeteren. Ze worden bedreigd maar hun 
dood duurt slechts 3 ½ dagen. Ze worden wel 
uit verachting door de zondige wereld niet 
begraven. Ze vieren en zenden geschenken. 


