
Openbaringen 14 

1 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die 

van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2 Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige 

watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. 3 Er werd voor 

de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, 

behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 4 Dat zijn degenen die zich niet met 

vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de 

mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. 5 Geen leugen komt over 

hun lippen, er valt niets op hen aan te merken. 

Geen omgaan met vrouwen: 

een onthouding van tijdelijke aard. De 

priesters mochten, als zij dienst in de 

tempel deden, geen omgang met vrouwen 

hebben omdat men na een zaadlozing 

immers onrein is tot de avond en een 

priester in zijn onreinheid het heiligdom 

niet mocht naderen, laat staan binnen 

gaan. Het is dus zonder meer denkbaar dat 

de 144.000 uitverkorenen door hun zegel 

op het voorhoofd zich om deze reden zich 

niet met vrouwen hebben bevlekt, zoals in 

bovenstaande tekst letterlijk staat. Voor de 

krijgers geldt in principe hetzelfde als zij 

optrekken in de heilige oorlog, hetgeen 

in , y r b d  D’varim [Deuteronomium] 

23:10-12 en 15 nadrukkelijk staat 

geschreven: “Tijdens een veldtocht tegen 

de vijand moet u zich in acht nemen voor 

onbetamelijkheden. Zo moet een man die 

’s nachts door een zaadlozing onrein is 

geworden het legerkamp uit gaan en 

buiten blijven. Tegen het vallen van de 

avond moet hij zich baden; na 

zonsondergang mag hij dan het kamp 

weer binnenkomen. Want de Eeuwige, uw 

G’d, is tijdens zo’n veldtocht in uw 

midden, om u te beschermen en u te laten 

zegevieren over uw vijand. Daarom moet 

u het kamp rein houden, opdat hij niets 

onbetamelijks bij u aantreft en hij zich 

niet van u afkeert!” (NBV). De 144.000 

verzegelden bevinden zich in staat van 

oorlog met het leger van de antichrist 

en daarom is het ook zonder meer 

denkbaar dat voor hen ook de richtlijnen 

met betrekking tot seksuele onthouding 

die de Eeuwige heeft opgesteld voor de 

oorlogsvoering van toepassing zijn. Ook 

koning David en zijn manschappen 

hielden zich volgens a  l a v m >  Sh’mu’el 

alef [1 Samuël] 21:4-6 aan deze 

voorschriften dat de mannen die oorlog 

voerden geacht werden, geen omgang met 

vrouwen te hebben zolang ze in actieve 

dienst waren: “Daarop antwoordde de 

priester David: Ik heb geen gewoon brood 

voorhanden, maar er is wel heilig brood; 

als de manschappen zich maar van de 

vrouwen onthouden 

hebben. David antwoordde de priester en 

zeide tot hem: Zeker, de omgang met 

vrouwen is ons, evenals vroeger, ontzegd, 

wanneer ik uittrek, de wapens 

der  manschappen zijn heilig, en al is dit 

een ongewijde tocht, niettemin is hij 

heden heilig door de wapens. Toen gaf de 

priester hem het heilige brood, omdat er 

geen ander was dan het toonbrood dat 

men gewoon is voor het aangezicht 

van Adonai weg te nemen, om op de dag 

Standvastigheid 
Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van 

de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen 

terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun 

vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de 

ban zal slaan (Mal.4:5-6). 

Maleachi meldt hier vlak voor de komst van de 

verdrukking, wanneer de aarde met de ban geslagen 

wordt, een bijzondere gebeurtenis. Hij (in de geest 

van Elia) zal de harten van de vaders terugbrengen 

naar de kinderen en vieze versa. Het is duidelijk dat 

de kinderen in deze laatste dagen de laatste generatie 

verbondsgelovigen zijn. Waarom deze kinderen de 

huidige verbondskinderen zijn, is omdat zij dezelfde 

hartgesteldheid hebben als de vaders. 

Wie zijn dan de vaders? Het antwoord geeft 

Paulus? 

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt 

dat onze vaderen allen onder de wolk waren en 

allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes 

gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen 

hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en 

allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. 

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen 

volgde; en die rots was Christus (1 Cor.10:1-4). 

Nu zegt het volgende vers (5) dat JHWH in de 

meesten van hen geen welgevallen had. Maar er 

waren in die tijd ook vaders die God wel 

gehoorzaamden, denk maar aan Jozua en Kaleb. Zij 

waren onze voorbeeldvaders, die dezelfde geestelijke 

voedsel aten. Jezus zegt in Lucas 4 vers 4; “Er staat 

geschreven dat de mens van brood alleen niet zal 

leven, maar van elk woord van God.” Het geestelijk 

voedsel dat de vaders aten, is hetzelfde geestelijke 

voedsel wat wij behoren te eten en in onze harten 

dienen te bewaren. 

Wat was dit geestelijk voedsel wat de vaders in de 

tijd van Mozes toegediend kregen? Jezus zegt het 

Woord van JHWH dat leven brengt. Het Woord van 

God is de Tora (Gods instructies) welke Mozes aan 

de vaders te eten gaf. Met andere woorden in Gods 

Tora staan de instructies voor Zijn volk beschreven 

om in de tijd van de verdrukking te kunnen 

overleven. Om dit nog beter te kunnen begrijpen 

moeten we ons geheugen even opfrissen en weten 

wat de Bijbelse definitie van ‘zonde’ is. 

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; 

want de zonde is de wetteloosheid (1 Joh.3:4). 

Whosoever committeth sin transgresseth also the 

law, for sin is the transgression of the law.  

De vertaling wetteloosheid (NL) en transgression of 

the law (EN) komt van het Griekse woord ‘anomia’. 

Het woord ‘nomia’ betekent ‘wet’ en ‘a’ betekent 

anti of tegen. Zet ‘a’ voor het woord ‘nomia’ dan 

krijg je a-nomia, ofwel ‘tegen de wet’ of ‘anti wet’. 

Zonde is dus tegen de wet (Tora). Je leeft in zonde 

wanneer je tegen de Tora, (instructies) van JHWH 

bent.  

Dat is geen lichtzinnige uitspraak die Jezus hier 

geeft. Een ander betekenis voor Tora is ‘doel raken’. 

Het Hebreeuwse woord voor zonde is ‘Hata’ (het 

tegengestelde woord van Tora) en het betekent ‘doel 

missen’. Zonde staat loodrecht tegenover Gods Tora, 

Tora staat voor leven, het loon van de zonde is de 

dood. Het is tijd om vergeving te vragen voor je 

zonden en terug te keren naar de Tora, Gods Woord. 

 

 

 

144.000: Het getal 144.000 (12.000 van elk der twaalf stammen) is immers 12 x 12 x 10 x 10 x 10, het getal van de grootst volmaakte volheid. Een menigte 
NIET te tellen. 
Het aantal van 144.000 dienstknechten van God wordt voor het eerst vermeld in openbaringen 7.4 en vervolgens in 14.1 en 14.3 van Johannes. Zij worden 
verzegeld voordat 4 engelen de macht gegeven wordt "de aarde en de zee te beschadigen". Deze engelen heersen over de 4 windrichtingen, wat in verband 
staat met zowel de vernietigende als de scheppende kracht. De groep van 144.000 wordt in één adem genoemd met "een grote schare die niemand tellen kon 
uit alle rassen, stammen, volken en talen" (openbaring 7.9). Zij worden beschreven als de mensen die "de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben 
hun lange kleren wit gewassen in het bloed des lams (= Jezus)" (7.14). Dit moet natuurlijk symbolisch worden gezien en het bloed van het Lam dient als het 
hart van Jezus vrij van list, bedrog, machtswellust en ego-tripperij en ook vrij van tovenaars (zwarte magiërs), overspeligen, moordenaars en 
afgodendienaars (later beschreven in openbaring 22). 
De verzegeling geeft hen echter wel de garantie dat zij behouden worden voor de Olam Haba [de toekomende wereld] en dat zij in tegenstelling tot de grote 
schare uit alle volken niet gedood zullen worden, maar door hun verzegeling in staat gesteld zullen zijn om als zendelingen en geestelijke leiders te blijven 
fungeren tot het tijdstip waarop ook zij weggevoerd zullen worden naar G’ds troon. Daar zal ik straks nog nader op ingaan. Het merkteken op hun voorhoofd 
beschermt hen echter niet alleen tegen de aanvallen van de antichrist en zijn legers, maar ook tegen het strafgericht van G’ds engelen. Een soortgelijke 
openbaring als die de Eeuwige aan Yochanan [Johannes] gaf omtrent de verzegeling van de rechtvaardigen door een merkteken op hun voorhoofd, heeft 
reeds duizenden jaren tevoren ook de profeet Y’chezq’el [Ezechiël] ontvangen: De heerlijkheid van de G’d van Israël nu had Zich opgeheven van 
deKeruv [Cherub] waarop zij rustte, en Zich begeven naar de dorpel van de tempel, en Hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde 
droeg. En de Eeuwige zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Yerushalayim [Jeruzalem], en maak een teken op de voorhoofden der mannen die 
zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. 
Ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken 
draagt, moogt gij aanraken! (laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 9:3-6).  
Ontzag: Vreze des Heren 
Gods woede – vuur en zwavel. Als de bijbel ons confronteert met woorden die ons hard voorkomen, moeten we deze begrijpen als een schreeuw uit het hart – van 

God of van zijn woordvoerder – die ons wijst op de gevolgen die het heeft als we de liefde afwijzen die ons steeds wordt aangeboden. Dat wat men ‘de woede van 

God’ noemt is paradoxaal genoeg helemaal niet in tegenspraak met de liefde. Het is juist een uitdrukking van deze liefde die tijdelijk door de vrijheid van de mens 

gedwarsboomd is. Maar dan rijst de vraag: als God liefde is, moet deze liefde dan uiteindelijk niet alle tegenstand tegen haar overwinnen? Het eigenlijke probleem is 

niet zozeer om te weten of er woede in God is, maar hoe die woede zijn doel kan bereiken: het kwaad uitschakelen zonder de vrijheid van de ander geweld aan te doen.  

In Christus’ gave van zijn leven, vangen we zo even een glimp op van wat Johannes zo doordringend en kernachtig de toorn van het lam noemt (Openb.6:16).  Als de 

‘goddelijke woede’ een andere benaming is voor het vuur van een liefde die afgewezen wordt, dan kan deze liefde alleen doeltreffend zijn als zij de consequenties van 

zo’n afwijzing volkomen op zich neemt. De woede moet dus veranderen in een lijden uit solidariteit en zich zo tot het uiterste vereenzelvigen met barmhartigheid. 

Door op geen enkele manier weerstand te bieden aan het kwaad, doet Christus dat kwaad verdwijnen in een onpeilbare diepte van goedheid. De dood verliest zo haar 

angel (zie 1 Korintiërs 15:54-57) en wordt een weg naar het Leven. 

: 

 



6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken 

aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem 

eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen 

geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die 

door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die 

met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal 

hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en 

zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen 

tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, 

overdag niet en ’s nachts niet.’ 

12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van 

Jezus. 

13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer 

sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ 

14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn 

hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide 

stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor 

de oogst.’16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een andere 

engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene 

die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de 

druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en 

hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 20 De wijnpers werd 

buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een 

paard. 

De laatste generatie: ?????? 

De laatste generatie Israëlieten die JHWH uit 

alle vier hoeken van wereld zal verzamelen. 

De twee stammen Juda met Benjamin van 

het zuidelijk koninkrijk samen met de tien 

zoekgeraakte stammen uit het noordelijk 

koninkrijk. En niet te vergeten de 

vreemdelingen
1
 die met hen mee willen gaan, 

die zeggen uw God is mijn God”(Zach 13:8-

9  Sommigen zien het zo dat we als 

verbondsvolk staan voor een periode die de 

Bijbel, Jacobs benauwdheid noemt, ook wel 

bekend als de verdrukking die aan de komst 

van de Koning voorafgaat.  

Je kunt dit o.a. lezen in Jeremia 30: 4-7, 

Mattheüs 24 en Openbaringen 6, 8 en 9. Een 

bepaalde strekking heeft het over opname. 

Dat maakt passief, wachten.. wie weet 

zonder olie vallen. In feite komt het erop aan 

in die laatste dagen Dan 12:1 te lezen “er zal 

een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er 

niet geweest is sinds er volken bestaan, tot 

op die tijd toe. Maar in die tijd [van 

verdrukking] zal uw volk ontkomen: al wie in 

het boek geschreven wordt bevonden. De 

rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en 

voor eeuwig daarop wonen (Ps.37:29 ). En 

Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid 

op, naar het getal der dagen: driehonderd 

en negentig dagen. Zo zult gij de 

ongerechtigheid van het huis Israëls dragen 

(Ez.4:5). 

Israël gevangenschap door de Assyriërs 

begon in 722 voor Christus. (In mijn 

onderzoek naar deze datum vond ik ook 

regelmatig de jaren 721 en 720 voor 

Christus.) God had Israël verbannen en de 

straf zou driehonderd en negentig jaar duren. 

Eén profetische dag staat voor één jaar. 

Echter, in de Bijbel kunnen we nergens lezen 

dat na driehonderd negentig jaar de straf 

voorbij was, integendeel het volk was nog 

steeds ongehoorzaam tegen God en Zijn 

Tora. Daarom werd de straf met zeven 

vermenigvuldigd. 

En indien gij desniettegenstaande niet naar 

Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen 

wegens uw zonden, tot zevenmaal toe 

(Lev.26:18). 

Nu rekenen we eenvoudig 390 jaar maal 7 is 

2730 jaar, de totale duur van de straf. Met 

een ruime marge van de gevonden drie jaren, 

halen we deze datum (wanneer de straf 

begon) van de 2730 af. We komen dan 

terecht in het jaar 2009, 2010 of 2011. 

(2730 – 722 / 721 / 720 = 2009 / 2010 / 

2011). Dit betekent dat in het gemiddelde 

jaar 2010, de straf voor de tien zoekgeraakte 

stammen erop zit en JHWH Zijn 

verbondsbelofte aan Abraham, Isaac en 

Jacob weer kan oppakken en voortzetten. 

Volgens die berekeningen is Hij dat vandaag 

ook aan het doen is. Als de straf voorbij is, 

om welke reden zou Hij dan nog wachten? 

We zullen zien. 

 

FANTASIA 
Wanneer we de eerste 6 cijfers van de gulden snede (wit in de figuur) met elkaar vermenigvuldigen (de 0 buiten beschouwing latend), krijgen we: 1 x 6 x 1 x 8 x 
3 = 144. Daarnaast hangt ook de groeireeks van Fibonacci heel nauw met de gulden snede samen. In deze rij is elk volgend getal gelijk aan de som van de 
voorgaande 2 (de rij 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …). Echter voor grotere getallen in deze reeks is het volgende getal tevens steeds precies φ keer groter dan het 
voorgaande. De herschepping in 2012 heeft een nauwe relatie met de twaalfde planeet, terwijl ook de numerologische waarde van de datum waarop de 
formatie is ontstaan gelijk is aan 12. Het twaalfde getal van de rij van Fibonacci is weer gelijk aan 12 x 12 = 144. Daarnaast spelen de Pleiaden met als 
hoofdster Alcyone de hoofdrol in het nieuwe tijdperk. De Pleiaden nemen in feite de hoofdrol van Sirius in het huidige tijdperk over. Alcyone wordt 
wetenschappelijk aangeduid met 25 Taurus. De numerologische waarde van de in de formatie weergegeven cijfers voor de gulden snede is gelijk aan 40 (1 + 6 
+ 1 + 8 + 0 + 3 + 3 + 9 + 9), overeenkomend met het aantal witte segmenten in de figuur. Vermenigvuldigd met de aanduiding voor Alcyone (25) is dat precies 
gelijk aan 25 x 40 = 1000. Wanneer we dat vervolgens met het eerder gevonden getal 144 vermenigvuldigen komen we nu tot 144.000. Het getal 144.000 
wordt in de Bijbel vernoemd als zijnde het aantal mensen dat wordt verzegeld of te wel het aantal uitverkorenen dat de nieuwe aarde bij de herschepping zal 
gaan bewonen 
Sion 

Sion is de woonplaats van God (Psalm 48; Joël 2:32; Jes.4:5; Hebr.12:22). Door het hele OT heen loopt de verwachting dat de HEERE in het laatste der dagen 
vanuit Sion Zijn Koninkrijk zal laten komen (Micha 4:1-2; Jes.11:9). Op de berg Sion zal ontkoming zijn (Obadja:17). Vanuit Sion zal de wet uitgaan, d.w.z. de 
thora over alle volken. 
Onberispelijk – zie ook standvastigheid – waakzaamheid….. 
Christenen liegen niet. Dat is niet: je bent nog nooit op een onwaarheid betrapt. Dan zou het hopeloos staan. Er is ‘geen bedrog in hun mond’ (Jes.53:9; 
Zef.3:13) betekent: ze zijn betrouwbaar, trouw aan het Lam, trouw aan Zijn getuigenis. Afgoden heten in het OT soms ‘leugens’ (Jer.10:14; 51:17). In woord en 
daad geven Gods vrijgekochten er blijk van, dat ze tegenover de grote leugen van de afgoderij de Héére alleen dienen. Tegenover de leugen van het beest uit 
de aarde (13:11-18) bewaren zij de Waarheid: zij volgen het Lam waar het ook heengaat. 

Een nieuw lied 

Vanuit de hemel klinkt een ‘stem’ (een geluid, 

klanken). Het is een indrukwekkend lied, het davert als 

een waterval (1:15; 19:6), oorverdovend als de donder 

(6:1). Tegelijk klinkt het vol overweldigende vreugde, 

als citerspel, als vrolijke muziek op de harp. 

Johannes hoort een ‘nieuw’ lied (Ps.33:3; 40:4; 96:1; 

98:1; 144:9; 149:1; Jes.42:10) als antwoord op nieuwe 

daden van God. In Op.5:9 en 14:3 wordt het volbrachte 

heilswerk van het Lam bezongen. 

Machtiger dan het woeden van de draak en de leugen 

van de antichrist is Christus de Heere. 

Dit nieuwe lied wordt gezongen door engelen in de 

hemel, voor de troon van God, waar ook de ‘vier 

dieren’ en de 24 ‘ouderlingen’ zijn (Op.4:4-7; 5:11). 

Maar ook de 144.000 verzegelden leren dit nieuwe lied. 

Zijn zij al in de hemel, het lijden te boven? Dat kan 

bedoeld zijn. Maar het hoeft niet. 

We kunnen ook zeggen dat zij op aarde temidden van 

alle strijd het nieuwe lied zingen, bij voorbaat, hun 

geleerd door de engelen. Het loflied van de strijdende 

gemeente op aarde is een echo van de hemelse liturgie. 

De Heere troont op de lofzangen van Israël (Ps.22:4; 

Kol.3:16). 

Babylon 

Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor 

zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van 

die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn 

beval Belsazar dat men de gouden en zilveren 

voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar 

had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de 

koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen 

eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden 

voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in 

Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn 

machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken 

eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, 

zilver, koper, ijzer, hout en steen." (Dan 5:1,4) 

8."Babel was in de hand des Heren een gouden beker 

die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn 

dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. 

Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om 

hem!"  Jeremia 51:7-8. 

De tweede engel uit Openb.14 proclameert een 

tweevoudig oordeel over Babylon; ditzelfde 

gebeurt ook in Openb.18:2, waarna tot drie keer 

toe het tweevoudige wee over Babylon wordt 

uitgesproken, namelijk in Openb.18:10, 16, 19. Zo 

wordt vijf keer een dubbel oordeel over Babylon 

uitgesproken, omdat het oordeel over Babylon in 

twee fases wordt uitgevoerd. 

Een grote stroom bloed uit deze perskuip van 

Gods woede die 1600 stadie lang is; een stadie  =  

ong. 185 meter, = totale afstand ong.  296 km 

komt. Een verschrikkelijk groot bloedbad. Deze 

beschrijving van deze oogst van oordeel loopt 

volledig parallel met de zevende schaal uit 

Openb.16:17-21 met dit verschil dat de 

druivenoogst plaatsvindt in Israël, terwijl de 

zevende schaal plaatsvindt over de hele wereld. 
 
 

 

 


