
Babylon valt. Het Lam zegeviert. SVV – Openbaringen 17-18
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het 
oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den harer hoererij. 
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van 
namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. 
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een 
gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. 
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der 
gruwelen der aarde. 
6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik 
haar zag, met grote verwondering. 
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, 
hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. 
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, 
zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, 
dat was en niet is, hoewel het is. 
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. 
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, 
moet hij een weinig tijds blijven. 
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve. 
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht 
ontvangen op een ure met het beest. 
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. 
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), 
en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. 

Ezechiël 16 En gij hebt van uw klederen genomen, en u gemaakt geplekte hoogten, en hebt daarop gehoereerd; zulks is niet gekomen, en zal niet geschieden.  17 Daartoe 
hebt gij genomen de vaten uws sieraads van Mijn goud en van Mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en gij hebt u mansbeelden gemaakt, en gij hebt met dezelve gehoereerd. 
18 En gij hebt uw gestikte klederen genomen, en hebt ze bedekt; en gij hebt Mijn olie en Mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld.  19 En Mijn brood, hetwelk Ik u 
gaf, meelbloem en olie, en honig, waarmede Ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld tot een liefelijken reuk; zo is het geschied, spreekt de Heere 
HEERE.  20 Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij Mij gebaard hadt, genomen, en hebt ze denzelven geofferd om te verteren; is het wat kleins van uw 
hoererijen,  21 Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan?  22 Ook hebt gij bij al uw gruwelen 
en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uwer jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed.  23 Het is ook geschied na al uw boosheid, 
(wee, wee u, spreekt de Heere HEERE),  24 Dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt, en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat.  25 Aan elk hoofd des wegs hebt gij  
uw hoge plaatsen gebouwd, en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt, en hebt met uw benen geschreden voor een ieder, die voorbijging, en hebt uw hoererijen 
vermenigvuldigd. 26 Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen, die groot van vlees zijn; en gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd, om Mij tot 
toorn te verwekken. 

Wijn
De wijn verwijst én naar de dronkenschap en naar het schuim van de wijn. In de vertalingen van SVV zie je de onderliggende toon. Wijn die moet gezuiverd worden. Wijn die negatief/zat maakt. Wijn die de zin van gerechtigheid 
ontneemt, hoogmoedig maakt, JHWH uitschakelt, afgoden vereren en hoererij in beide betekenissen bevordert. Zo hoeft het niet te zijn, maar...Jeremia 51:  Ijdelheid zijn zij, een werk van verleidingen; ten tijde hunner bezoeking zullen zij 
vergaan. // Nahum 3:4 ivm. Ninive.
De vrouw
Israël had zich laten verleiden. Israël werd naar de woestijn gevoerd (weg van de wateren, de volkeren) en het Eerste verbond verteld dat JHWH haar wilde herstellen, maar.... De mens is blijkbaar onverbeterlijk hij weet – als hij het 
evangelie leest – dat het niet mag zo verder gaan. Dat lezen we hier ook. De vrouw in de woestijn, Babel gelijk, het gelovige volk is koninklijk gekleed scharlaken rood, rood door zijn koninklijkheid, maar ook door het bloed van de 
martelaren, waar ze het bloed van gedronken heeft, als wijn. Zijn we al zover?
Een NIEUWE naam
We lazen al over het nieuwe lied, over die nieuwe naam had Johannes het al in hoofdstuk 2. Die zich tot de persoonlijke Christus bekent wordt nieuw, zo persoonlijk NIEUW dat enkel degen die die genade ontvangt de naam kent. Het is 
een geheimnis. Mysterie. Hier is wel meer over te zeggen.

Mysterie

1 Tim 3:16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der 
godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is 
gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is 
opgenomen in heerlijkheid.

NBV  Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij 
is geopenbaard in een sterfelijk lichaam in het gelijk gesteld 
door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder 
de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. 

Opnieuw gaat Johannes door met de apocalyptische twee 
lagen. Die vrouw heeft een naam groot aan geheimnis, 
mysterie. Ze is aantrekkelijk groot. Ze is uit de afgrond 
waar Satan uit komt. Het Lam is uit God. Christus als 
gewoon mens, zonder gedaante en heerlijkheid (cf. Jes 53:2 
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een 
wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn 
uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons 
niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij  
was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd 
was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, 
door ons verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die 
onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter 
zagen hem als een verstoteling, oor God geslagen en 
vernederd.) de antipool van Babylon de grote hoer.

Antichrist – mens der wetteloosheid

2 Tes 2: 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en 
zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op 
de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich 
niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 
6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal 
verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het 
verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst 
degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij 
– en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn 
mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst  
van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard 
met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en 
allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid 
verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen 
had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met  
verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. 12 Zo zal 
iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in 
onrecht, worden veroordeeld.

Openbaringen 17-18

Hoererij

Jes 1:21vv.: Over Jerusalem. 21 Hoe is de getrouwe 
stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, 
gerechtigheid herbergde daarin, maar nu 
doodslagers.  22 Uw zilver is geworden tot schuim; 
uw wijn is vermengd met water.  23 Uw vorsten zijn 
afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder 
van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de 
vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, 
en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet. 

Hosea 4: 1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! 
want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, 
omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis 
van God in het land is; 2 Maar vloeken en liegen, en 
doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en 
bloedschulden raken aan bloedschulden.  3 Daarom zal het 
land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met 
het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, 
ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.  4 Doch 
niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als 
die met den priester twisten.  5 Daarom zult gij vallen bij 
dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal 
uw moeder uitroeien.  6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het 
zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik 
u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult 
bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik 
ook uw kinderen vergeten. 7 Gelijk zij meerder geworden 
zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder 
eer in schande veranderen. 8 Zij eten de zonde Mijns volks, 
en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun 
ongerechtigheid.  9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de 
priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn 
handelingen hem vergelden.  10 En zij zullen eten, maar niet 
zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; 
want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.  11 
Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.  12 Mijn volk 
vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want  
de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun 
God weghoereren.  13 Op de hoogten der bergen offeren zij, 
en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en 
iepeboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom 
hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel. 

Ez. 16:1, zie hiernaast.

Was, niet is en zal zijn

Het beest, dat gij gezien hebt was, is niet en zal uit de 
afgrond opstijgen. Johannes heeft het niet – en toch wel - 
over het Romeinse rijk zoals dat in zijn dagen bestond. 
Integendeel, hij ziet vooruit naar de tijd dat dit rijk, na 
een periode van niet-bestaan, opnieuw zal verschijnen. 
Ook moderne exegeten zien duidelijke figuren in die 7 
koppen..

In Daniël is Antiochus Epiphanes de antichrist. In 
Johannes moet de antichrist nog komen. Paresqai = de 
parousie van het beest (2 Tes 2:8)

Wateren = zee = volkeren.

Vuur en rook worden vaker genoemd met de 
HEERLIJKHEID GODS (Ex 40:34v.; 1 Kon. 8:10 v.) 
Bij Jesja was de hele tempel vol rook (Jes 6:4)



15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen. 
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij 
zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. 
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het 
beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. 18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk 
heeft over de koningen der aarde.

Babylon lag wel aan de wateren, maar Rome niet. De schrijver is hier beinvloed door Jeremia 51:13. Die wateren zijn de vele volken..

Zeven koppen

Zeven is volledig, symbolisch stevig en veilig cf. heuvels. De zeven heuvels van Rome zijn vaak aanzien als de letterlijke Roomse zeven, maar is zeker ook figuurlijk. Als het verwijst naar Rome dan is het nog figuurlijk en niet direct het Rome van nu.

De achtste koning is wat volgt op de tijd van Johannes waar de vorige grootmachten (mogelijke telling 1. Nero, 2. Galba, 3. Otho of Vitellius, 4. Vespasianus, 5. Titus, 6. Domitianus – enkel kortstondige eruit gelaten)  allemaal waren verschraald.

Acht

Voor de oude Grieken was het getal acht dat van de rechtvaardigheid omdat 8 = 4 + 4 en 4 is weer 2 + 2 en 2 is weer 1 + 1. Omdat het ook de eerste derdemacht is (2 x 2 x 2) werd het ook het symbool van overvloed. De opstanding van Jezus ziet met vaak als de achtste dag van de schepping, dit vinden we terug in de  
vaak achthoekige doopvonten. In de Romaanse kunst kennen we de achtpuntige ster en het achtpuntige Malterzerkruis. Ook het Boeddhisme is gebaseerd op de achtvoudige weg.

Bij de Joden is acht een Messiaans getal. Dat leert het Chanoekafeest. In elk Joods huis staat een achtarmige Chanukakandelaar met acht lichtjes, voor elke dag een. In een apart houdertje zit nog los een ander lichtje. Dat is de Shamash [dienaar], waarmee de andere lichtjes kunnen worden 
aangestoken: iedere avond een lichtje meer. Het aansteken kan door de vader van het gezin gebeuren, maar ook door een van de zonen. Als er geen mannelijk lid van het gezin aanwezig is, mag het ook door een vrouw of meisje gedaan worden. De reden waarom de voorkeur uitgaat naar een 
man is omdat het aansteken van de Chanukia herinnert aan het ontsteken van de Menora in de tempel. Dit kan op verschillende manieren. Soms gebruikt men bakjes met olie, maar meestal kaarsjes. Op  Erev Chanuka (de vooravond van het feest) brandt het eerste kaarsje van de acht, welke 
reeds in de Chanukia aanwezig zijn. Omdat het Hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt, worden de Chanukalichtjes ook van rechts naar links aangestoken, elke avond eentje meer. De eerste kaars laat men geheel opbranden. Op de volgende avond zet men op die plek een nieuwe kaars. 
Nu worden er twee kaarsen aangestoken, waarbij men met de nieuwe, die links van de eerste staat, begint. Zo worden de kaarsjes trapsgewijs steeds groter als symbool dat ook het wonder toenam. Als na acht dagen alle lichten van de Chanukia branden, spreekt men daarmee de hoop uit op de 
komende tijd van de Messiaanse heerschappij, waarin het volle licht doorbreekt. De week heeft immers 7 dagen en de 8 betekent het begin van een nieuwe week, van een nieuw begin!

Een nieuwe koning, ook het beest, Nero opnieuw, figuurlijk? Nero redivivus. 

Vele brieven van de apostelen beginnen met de overwinning van 
het Lam te poneren:

Rom 1: 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, 
opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en 
geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die geroepen bent door 
Jezus Christus. 7 Aan allen in Rome, geliefden van God, 
geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God,  
onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Ef. 1:1 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus 
Christus, de Heer. 

1 Petr. 1: 1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de 
uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, 
Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de 
Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te 
zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te 
worden. Genade zij u en vrede, in overvloed 

Judas 1 1 Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van 
Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van 
God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel 
vallen. 2 Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

We merken overal die overvloed.

En Johannes kan het niet laten om zijn dubbelverhaal nog eens te 
onderlijnen. De volgelingen van de hoer zullen haar vlees eten, 
zoals die in het boek van het Leven geschreven zijn zich aan Zijn 
vlees voeden, het Lichaam van Christus.

UITEINDELIJK wordt de antichristelijke wereldstad verbrand. 
Er blijft niet veel over. De grote hoer wordt ontbloot, haar 
juwelen worden haar ontnomen....

Chanoeka feest

 De achtste avond van het Chanukafeest is pakjesavond, want dan krijgen de kinderen cadeautjes en het hele gezin kan genieten van de heerlijke 
Chanukagerechten. Het frituren in hete olie herinnert ons aan de geheiligde olie in de tempel. Het is dus een herinnering aan het wonder dat toen plaatsvond (het 
licht, de olie die niet op geraakte). Chanuka is niet alleen een familiefeest, maar wordt ook in de sjoel, de synagoge, gevierd. Daar gaat het ontsteken van de 
Chanukia echter gepaard met plechtigheden zoals lofspreuken en een aangepaste liturgie.

Olie is én LICHT én ZALVING, heling, uitverkiezing tot....  de gezalfde is dan ook de MESSIAS.

Nero redux, Nero redivivus: Nero zal niet weerkeren. Jezus wel. De legende bestaat (Tacitus, Suetonius. Nero zou bij de Parthen zijn.. ). Bedriegers treden op als 
Nero.. De antichrist komt terug en in bepaalde apocriefen is dat Nero, de incarnatie van de duivel. (Sibyllijnse boeke IV en V). Joannes kende dat verhaal bijna 
zeker.

Babylon zou vallen

Dat was ook wat Jesaje bedoelde 21:1 in de godspraak 
over de woestijn aan de zee.

Scharlaken rood: rijkdom en hoogmoed. Purper is 
keizerlijk. De gouden beker is als symbool gebruik 
voor babylon in Jeremia 51:7 en Paulus heeft het 
eveneens over de verdorvenheid van Rome (Rom 
1:16-32 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten 
uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam 
onteren. 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld 
voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene 
in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in  
eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd 
aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 
27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met 
vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar 
ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden  
ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald 

10 horens – Daniël 7:  die gaan maar één uur mee. Het Beest blijft ook in die koninkrijken. De barbaarse koningen strippen De Ontuchtige, Rome wordt ten val gebracht.

Matteus 12: 43 Babylon is het oord geworden van onreine geesten, het is dor en onvruchtbaar. 43 Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, 44 zegt hij: “Ik 
zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. 45 Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij 
allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’ Volgens Jesaja en Jeremia huizen daar jakhalzen en wolven..

Jeesaja 48 en Jeremia 50-51 waarschuwen en roepen op om weg te gaan uit Babylon. Joannes  waarschuwt het Volk van God om geen deelgenoot te worden aan de zonde van Babylon. Ook Paulus waarschuwt in 2 Kor 5:14 Loop niet in een 
en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?

Babylon moet het  (Psalm 137:8à terugkrijgen van wat ze de inwoners heeft aangedaan. Jesaja 47 zegt dat haar op één dag plagen zullen komen, kinderloosheid en weduwschap.  (vs. 9), dood, rouw en hongersnood (( Openb 17:16), wat ook 
Jeremia zegt in 50 en 51. Want aan de Heer is de macht.

De beschrijving herinnert aan de Klaagliederen over Tyrus (Jesaja 23, Ez.  25-27.  Ook hier zijn het de koningen die de rook zien van de brand van Babylon en klagen over haar ondergang. Het zijn de koningen die met Babylon samen hebben 
gespannen. Johannes heeft een aparte aandacht voor de teloorgang van de handel. Eerst was het meer om d epolitieke macht, hier gaat het om het spectaculaire van de vrij plotse teloorgang van een economisch systeem... Dee waren, worden 
uitvoerig beschreven en eindigen met mensen, voer voor gladiatoren en bordelen. (lichamen en zielen: Tob 10:10; Ez. 27:13; 1 Kron. 5:21))



SVV – Openbaringen 18
1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van 
zijn heerlijkheid. 
2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een 
woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk 
gevogelte; 
3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd 
hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 
4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen 
gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 
5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig 
geworden. 
6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin 
zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 
7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in 
haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. 
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want 
sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar 
bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 
10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel 
is in een ure gekomen. 
11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; 
12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, 
en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, 
en van ijzer, en van marmersteen; 
13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en 
schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. 
14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en 
gij zult hetzelve niet meer vinden. 
15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende 
en rouw makende; 

Verstand/wijsheid

Hier komt het aan op wijsheid en inzicht dat is de vertaling van de NBV. 

w-de o ̀nou/j o ̀e;cwn sofi,an. Johannes formuleert 

hier op een andere manier wat hij in de vorige hoofdstukken op een 
andere manier zei: wie oren heeft die hore. Horen was voor de Jood 
belangrijk. Horen betekende luisteren, JHWH's Naam luister geven. 

Hoor Israël. Sjema Israël  `dx'(a, Ÿhw"ïhy> WnyheÞl{a/ hw"ïhy> lae_r'f.yI 
[m;Þv. 

En erop volgend Deut 6,5: Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, 
met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. Dat zal 
ook Johannes bekend zijn geweest. Het begin van de wijsheid is de vreze 
des Heren. We vrezen dat woord. Omdat onze betekenis van vrees 
gekleurd is door een macht en machtsmisbruik. Gezag en ontzag. Horen 
en luisteren hebben hun oorspronkelijke inhoud verloren. Horig is 
verkeerd – we denken vanuit een verkeerd begrepen middeleeuwen – 
ingevuld. We vullen het in als slafelijk.

En toch dienaren des Heren zijn we. Knechten zoals de Mensenzoon, 
Knecht des Heren. Joodse commentaren hadden het er al over (later pas 
kwam de Nationalistische interpretatie waar Israël, die knecht is). In 
Jesaja 52 en 53 van Targum Jonathan staat: Ziet, Mijn Knecht de Messias 
zal bloeien; Hij zal verheven worden, en groot en zeer machtig. In de 
Babylonische Talmoed, Sanhedrin 98b, over Jesaja 53:4: De Rabbijnen 
zeiden: Zijn naam is 'de melaatse geleerde', zoals er staat geschreven. 
Zeker, hij heeft ons leed en onze kwellingen gedragen; doch wij achten 
hem een melaatse, geslagen en vernederd door God. De invloedrijke 
rabbijn, filosoof en arts Maimonides (1135-1204) interpreteert Jesaja 53 
Messiaans. Midrasj Rabbah (Midrasj is de klassieke joodse Bijbeluitleg) 
heeft het in een vijfde - allegorische - verklaring van de Bijbeltekst Ruth 
2:14 over de Koning Messias. Dit gedeelte wordt volgens de exegese in 
verband gebracht met het tekstgedeelte in Jesaja 53:5, dat verwijst naar 
het lijden van de Messias: Maar hij werd verwond om onze 
overtredingen. De Lijdende dienaar is als term in de exegese bekend 
maar is nergens als woord terug te vindne. Het is wel de inhoud van de 
bovenstaande verwijzing uit de Deutero Jesaja. De ebed JHWH verwijst 
naar het Joodse begrip avoda, dienst, liturgie, de dienst van het volk. Die 
dienst is precies de vreze des Heren als wijsheid.

De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben 
allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. (Ps. 111:10 NBG51) 
– Wijsheid begint met ontzag (NBG = vreze) voor de HEER, inzicht is 
vertrouwdheid met de Heilige. (Spr. 9:10 NBV) – Wie ontzag heeft voor 
de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.” 
(Spr. 15:33 NBV) – De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en 
ootmoed gaat vooraf aan de eer.” (Spr. 15:33 NBG51). Uiteindelijk ons 
begrip achting, ontzagen geHOORzaamheid. De wijsheid van boven 
daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en 
meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten 
voort, ze is onpartijdig en oprecht.” (Jak 3:17 NBV)

Hiermee gaan we nog niet in op de term VERSTAND. In de Rabbijnse 
traditie is studie primordiaal aan de sjema. Horen betekend het WOORD, 
de Tora bestuderen, liefst per twee. De sjoel is een deel van de 
synagoge....

Tien staatshoofden

Een handvol koningen en machten zullen het er voor het zeggen hebben.. 
één uur (18:10). Dit betekent zowel de beperktheid van de tijdspanne als 
de beperktheid van hun uiteindelijke macht.

Babylon en Rome

Het vergaat hen op dezelfde manier. Fijn linen en 
opsmuk daar is de handel mee bezig.  Het 
vergaat en het zal vergaan. Eigenzin en hebzucht 
hebben hun grenzen (Elio).

Stuurlieden, kustvaarder, zeelieden, passagiers 
en kooplui zien de rook van Rome, die brandt.

Wie is gelijk aan de grote stad? Die trant van 
prijzen is bekend. Ook in de klaagzang van Tyrus 
Ez. 27:32.

33 Met de aanvoer van goederen over de zeeën 
heb je vele volken welvarend gemaakt; 
met al je schatten en handelswaar 
heb je de koningen van de aarde rijkdom gebracht. 
34 Nu ben je door de zeeën gebroken, 
door de waterdiepten verzwolgen. 
Je handelswaar en je bewoners zijn met je vergaan. 
35 Verbijsterd zijn de kustbewoners, 
hun koningen rijzen de haren te berge, 
hun gezicht is van angst verwrongen. 
36 De handeldrijvende volken sissen van afschuw! 
Een schrikbeeld ben je geworden, voor altijd vergaan.”

En zoals bij Jeremia een steen in het water de 
ondergang symboliseert komt er hier ook een 
molensteen  plots en geweldig in de zee (bij 
Jeremia in de Eufraat).

Er zal ook geen gejubel meer zijn, geen geluid 
Ez. 26:13, de muziek verstomd zoals bij Jesaja 
24:8, geen vreugde, geen bijdschap, geen 
huwelijksgeluk, geen knarsen van molens of 
licht van lampen Jer. 25:10.

Ook Ninive verstrikte volkeren in haar ontucht 
zegt Nahum 3:4.

Het zijn handelaars-profiteurs die schuldig zijn, 
maar ook het bloed van de profeten roept om 
Gods rechtvaarigheid

In de hemel is de Hemelse liturgie ermee 
akkoord . JHWH is rechtvaardig, HEILIG en 
GEDULDIG, maar laat niet met zich spotten.... 
De vreze des Heren nodigt tot levenslange 
HORIGHEID.



16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en 
versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom 
verwoest. 
17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, 
stonden van verre; 
18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 
19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, 
de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; 
want zij is in een ure verwoest geworden. 
20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw 
oordeel aan haar geoordeeld. 
21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: 
Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. 
22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u 
gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid 
des molens zal in u meer gehoord worden. 
23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u 
niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn 
alle volken verleid geweest. 
24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op 
de aarde. 

Het Verhaal van Lucifer – Zijn Oorsprong

Om de oorsprong van Lucifer te kunnen vinden richten we ons tot het Oude Testament. De naam 
Lucifer is vertaald uit het Hebreeuwse woord helel, wat "helderheid" betekent. Deze aanduiding, die 
dus op Lucifer betrekking heeft, is de uitlegging van de morgenster of zoon des dageraads die in Jesaja 
wordt voorgesteld. "O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. 
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de 
hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de 
goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste" (Jesaja 14:12-14).

De context van deze passage refereert aan de koning van Babylon zoals deze in zijn trots, zijn pracht 
en zijn val wordt voorgesteld. Maar deze tekst is feitelijk gericht aan de macht die achter de 
boosaardige Babylonische koning steekt. Geen enkele sterfelijke koning zou beweren dat zijn troon 
zich boven die van God bevindt of dat hij de Allerhoogste evenaart. De boze macht achter de 
Babylonische koning is Satan.

Het Verhaal van Lucifer – Zijn Geschiedenis

Het hoofd van het boosaardige wereldbestel de werkelijke, maar onzichtbare, macht is achter de 
opeenvolgende heersers van Tyrus, Babylon, Perzië, Griekenland, Rome en alle andere kwaadaardige 
heersers die we in de geschiedenis van de wereld hebben zien komen en gaan.

We zien ditzelfde thema in Ezechiël: De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, hef over de koning 
van Tyrus een dodenklacht aan: “Dit zegt God, de HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, 
vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was 
bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, 
met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze 
klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige 
berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf 
de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven 
raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je 
van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je 
hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde 
neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke 
handel, waren je heiligdommen ontwijd. Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je heeft verteerd, ik 
maakte van jou een hoop as op de grond, voor ieder die het wil zien. Alle volken die je kenden staan 
verbijsterd; je bent een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn.’ (Ezechiël 
28:11-19).

Deze passage lijkt gericht tot de koning van Tyrus. In werkelijk richt het zich verder dan de koning, en 
wel tot degene die achter de boosaardige koning van Tyrus zit. . Onze strijd is niet gericht tegen 
mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de hemelsferen(Efeziërs 6:12). Satan is de vorst achter de machten van dit bedorven 
wereldbestel.

Deze engel is het hoogste wezen dat de HEER ooit heeft geschapen. De HEER zegt over hem: Eens 
was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. In vers Ezechiël 
28:14 lezen we Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. Dit vertelt ons dat we het niet over een 
menselijke koning hebben. Het woord cherub is enkelvoud voor cherubim. De cherubim zijn een 
symboliek voor God's Heilige aanwezigheid en Zijn onbereikbare grootsheid. Deze cherubim nemen 
een unieke positie in. De gezalfde, overdekkende cherub is het beeld dat in de Hof van Eden voor ons 
geschetst wordt, nadat Adam en Eva waren weggestuurd en God de cherubim had opgesteld om de weg 
naar de levensboom te bewaken. Ook toen Mozes de verzoeningsplaat maakte en deze in het 
Allerheiligste van de tabernakel plaatste, kwam God's heerlijkheid er naar toe en ontmoette Hij Mozes 
tussen de cherubim. Zij overdekten de verzoeningsplaat met hun vleugels. We hebben dus gezien dat 
Satan een cherub was en dat zijn taak was om de troon van God zelf te bewaken. Zijn taak was om de 
heiligheid van God te beschermen. Satan nam de hoogste van alle posities in, een positie die hij 
verachtte en verloor. We zien hier in Ezechiël een afschildering van de hoogste van God's schepsels, 
perfect in wijsheid, met een schoonheid die niet te beschrijven is, een musicus en met bovendien een 
hoge, verheven functie. Maar, dit schepsel met al zijn prachtige eigenschappen had eveneens een vrije 
wil. Op een dag zei God tegen dit schepsel: Er is ongerechtigheid in jou gevonden. 

Het Verhaal van Lucifer – Zijn Status

Wat voor ongerechtigheid werd er in hem gevonden? In het boek Ezechiël laat God ons in het prille begin als het ware over 
Zijn schouder meekijken, zodat we de oorsprong en de schepping van Satan kunnen zien. Maar waarom zegt God dit? Wat is 
deze ongerechtigheid? We moeten naar Jesaja 14:13-14 teruggaan, de verzen die ons over de keuze van Lucifer/Satan 
vertellen. Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg 
waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Heb je gemerkt hoe vaak Satan in 
deze passage eigenlijk ik zal zegt? Hij zegt dat hij zijn troon boven God's sterren zal plaatsen. Het woord sterren refereert 
hier niet aan de sterren die we 's nachts kunnen waarnemen. Het refereert aan de engelen van God. Met andere woorden: Ik 
zal de hemel overnemen, ik zal God zijn. Dat is de zonde van Lucifer/Satan en dat is de ongerechtigheid die er in hem werd 
gevonden. Hij wil geen dienaar van God zijn. Hij wil de dingen niet doen waar hij voor geschapen werd. Hij wil zelf 
gediend worden en er zijn miljoenen mensen die er voor gekozen hebben om juist dat te doen: hem dienen. Zij hebben naar 
zijn leugens geluisterd en er voor gekozen om hem te volgen. Eva geloofde de leugen dat zij net als God zou zijn. De reden 
dat Lucifer/Satan haar met die leugen verleidde was dat dit precies datgene is wat hij zelf wil -- God zijn. 

Tetragrammaton – pentagram

Satan heeft dus een plan om gelijk te worden aan God. In 
Jesaja 14:13 – 14 lezen we een 5-punten plan. De morgenster 

(satan) wil ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods zijn 

troon oprichten, op de berg der samenkomst zijn zetel zetten, 
opstijgen boven de hoogte der wolken en aan God gelijk zijn.
Dit vijfpuntenplan is terug te vinden in de symboliek van de 
vrijmetselarij en de Joodse mystieke Kabbala. Dit kun je zien 
in het pentagram. Een ster met 5 punten. 

De koning van Tyrus – niet Satan

Tyrus is bekender dan wij beseffen. Bij de symbolen van 
de vrijmetselarij kom je altijd twee pilaren tegen met de 
letters J en B erop. Deze pilaren staan symbool voor de 
pilaren die Salomo moest bouwen voor de Tempel in 
Jeruzalem. Deze twee hoofdpilaren heetten Jachin en 
Boaz. Zie ook 1 Koningen 7 : 21.

Salomo liet Chiram de bouwer uit Tyrus komen.

Satan (Hebreeuws ן ט� ש�  ha-Satan, de tegenstander) is ה�

in het Oude Testament een algemene aanduiding voor 
uiteenlopende tegenstanders zoals de vorst van Tyrus 
(Ezechiël 28 en verder) en de stad Babel (Jesaja 14:14). 
Bij christenen en islamieten wordt Satan de benaming van 
een enkele persoonlijkheid, ook wel aangeduid als de 
duivel of Lucifer en gezien als een gevallen (aarts-)engel, 
die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen 
God in opstand kwam 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(Satan)
http://www.greatdreams.com/Qabalah/Pentagram-of-Solomon.gif

